
 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 08 jrg11 

 
 
 
De mailbox bleef heel lang leeg vandaag. 
Waren de Slobkousjes dan allemaal in hun kot gebleven deze week? 
 
Eindelijk dan toch het wekelijkse verslag van Peter. Die hou je duidelijk niet binnen! 
 
Maar als je zijn verslag tot het einde leest zie je dat hij niet alleen was. 
 
Groeten Jan  



Verslag voor de Slobkousjes van ma 22/02 t.e.m. zo 28/02: 

Deze week maandag hing er Sahara-zand in de lucht! Dit gaf de mogelijkheid om de zon te fotograferen met 

een gewone telelens zonder beschermingsfilter!!!! Je kan zelfs een zonnevlekje zien! (Foto genomen in 

Oudsbergen) 

   
 

 

 

’s Avonds vlinders vangen op smeer in ’t Plat in Pelt: Veel vlinders!!! Op een bepaald moment zag ik een 

wit pluisje tegen de boom kruipen. Een heel vreemd zicht. 

 
Dit blijkt de larve van een gaasvlieg te zijn. Deze verzamelen afval (bv takjes en dode beestjes) en plakken 

die op hun rug om zich te beschermen tegen andere diertjes zoals mieren.  

  



Dinsdagnamiddag na het werk even gepasseerd op de oude begraafplaats in Londerzeel. Platte citroenkorst, 

dunne blauwkorst, … 

 Platte citroenkorst 

 

 

 

 

’s Avonds mee geweest met enkele mensen van de Vlinderwerkgroep Meanderland naar 

Meergoor/Buitengoor in Mol om nachtvlinders te vangen op smeer. Heel fijne beestjes gezien!! We zagen 

bv een tiental “superzeldzame” Bonte dennenschildwantsen maar zoals Theo al zei, zijn die helemaal niet 

meer zeldzaam.  

       
Nunvlinder     Rups van de Hageheld 

   
Geelbruine houtuil   Rups van de Dennespinner 



    
Harlekijnlieveheersbeestjes  Alpenwatersalamender 

   
Mierenkever           Bruine kikker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien je niet van spinnen houdt, moet je zeker daar niet tegen een boom gaan hangen … 

    
Platte wielwebspin 



   
Koffieboonspin    Struikspin 

    
Boomzesoog    Platte krabspin 

   
Korstmosrenspin    de zeer zeldzame schorsrenspin 

  



We zagen ook drie kleine manteluilen!!! Maar die zag ik ook op ’t Plat bij het vangen op smeer de 

woensdagavond! Een zeldzame nachtvlinder. Maar liefst twee exemplaren!!! 

     
Kleine manteluil    Bleke kakkerlak 

 

 

 

 

Vandaag (zondag 28/02) was het een frisse, mooie, zonnige dag. Voor het eerst kreeg ik echt het gevoel dat 

we op stap waren met de slobkousjes zoals weleer ! Nicole, Ine, Guido en ikzelf trokken er in de namiddag 

op een veilige manier op uit naar het Hageven in Neerpelt.  

 
De lente hangt in de lucht!  

Blijkbaar bestaan er mannelijke en vrouwelijke wilgenbomen … nou moe! 



    
Gekroesd plakaatmos    Gewoon draadmos 

  
 Moeraswolfsklauw     Witstippelschildmos 

      
Isidieus vingermos    Gewoon sterrenmos 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 
Kaal leermos  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Een gezellige bende op pad !!! 

 

Groetjes,  

Peter 


